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Doppenactie KNGF bij Basisschool Franciscus Bunde   

Maandag 18 mei kwam Vera met 2 dames op bezoek bij ons op school. Vera is een slimme zwarte 

Labrador. Ze wordt opgeleid door KNGF  Geleidehonden . Ze w oont nu nog in haar gastgezin bij Gabby 

in Meerssen. Als alles goed gaat op de hondenschool wordt ze Blindengeleidehond ! Alle kinderen 

hebben aan Yvette van het KNGF beloofd dat ze zo veel mogelijk plastic doppen gaan sparen voor de 

opleiding van Vera. De doppen kunnen 

meegenomen worden naar school.     

Alle plastic ronde doppen en deksels 

mogen ingezameld worden.   

Denk dan bijvoorbeeld aan de doppen van: 

Mineraalwater ï Frisdrankflessen -  Melk of 

yoghurtpakken ï Fruitsappakken -

 Sportdrank  -wasmiddelen (zowe l de doppen 

van de flessen als het doseerdopje) -  Zepen 

en shampooflessen -  Deo -en spuitbussen ï 

Slagroombussen -  Pindakaaspotten .  

 

De doppen moeten  schoon en droog  

ingeleverd worden. In sommige dopjes 

zitten kartonnen -  of metalen lipjes, deze 

moeten ook ver wijderd worden.   

In elke unit op school staat een emmer waar 

de dopjes in verzameld worden.  

We sparen vanaf nu tot de zomervakantie! Doe je best!!  

http://www.geleidehond.nl/ doppen?gclid=CLD0yI3s98QCFQnMtAodGy0AWA  

      

 

Bo Gerets heeft samen met haar twee zussen Noa en 

Luna heel goed werk verricht!  

Met zôn drie±n hebben ze, op het werk van papa 

(Bessems drankenhandel) 1200 doppen van de flessen 

afgehaald voor het goede doel !  

Daarna hebben ze deze thuis eerlijk verdeeld en ieder 

hun deel mee naar school gebracht om KNGF geleide 

honden te steunen.  

Hebben jullie ook nog doppen gespaard?  

Neem ze mee naar school voor het goede doel!  

 

 

http://www.geleidehond.nl/doppen?gclid=CLD0yI3s98QCFQnMtAodGy0AWA


      

Dit is de laatste keeré. 

Deze Samenwij s is de laatste waaraan ik als directeur van Basisschool Franciscus een bijdrage mag 

leveren. Volgende week, de week na Pinksteren dus, zijn Peter Cabo en ondergetekende niet op school 

aanwezig en zullen Marij Heuvelmans en Rob Stevens de directietaken voo r hun rekening nemen en 

aanspreekpersonen zijn. Vanaf 1 juni is Peter Cabo weer in huis en zal hij als waarnemend directeur 

samen met Marij en Rob tot aan het nieuwe schooljaar het management vormen.  

 

Zoals ik al eerder heb gecommuniceerd vindt mijn afsche id in stukjes plaats en zal ik zeker nog af en 

toe op school aanwezig zijn. Het afscheid met de kinderen koppelen André Lemmens, die ook de school 

verlaat, en ondergetekende aan het afscheid van de schoolverlaters op de laatste schooldag. Voor het 

zover is  maken we echter eerst nog het Voorzomerfeest op vrijdag 3 juli mee, iets waar ik me erg op 

verheug. Tijdens het Voorzomerfeest zal ook Ron Winkens, de nieuwe directeur van onze school, 

aanwezig zijn. Een mooie gelegenheid dus om in een gezellige sfeer han den te schudden.  

 

Vanaf deze plek wil ik alle kinderen die dit weekend de Eerste Heilige Communie doen van harte 

feliciteren en wens ik hen en hun ouders een heel mooi Pinksterweekend toe!  

 

Tenslotte wil ik nogmaals iedereen waarmee ik in de afgelopen tien  jaren heb mogen samenwerken 

bedanken voor de mooie tijd. Ook heel veel dank aan al degenen die zich incidenteel of structureel 

inzetten voor onze school, zonder zoveel extra hulp zou de school niet eens kunnen functioneren.  

Bedankt en een goede toekomst v oor iedereen!  

 

    Fred Zelissen  

      

 

De bovenschoolse medezeggenschap van INNOVO (de GMR) zoekt nieuwe kandidaten voor de 

oudergeleding.  

Bent u hierin geïnteresseerd, kunt u mailen naar GMR@innovo.nl  voor meer info rmatie.  

 

Met vriendelijke groet,  

Ton Verhiel,  

secretaris GMR   

 

INNOVO, Stichting voor  katholiek onderwijs  

      

 

mailto:GMR@innovo.nl


17 en 18 september 2015 studiedagen .  

Misschien is het fijn voor u nu al rekening te houden met deze 2 vrije dagen van uw kinderen.  

      

 

Inf o van het CNME é Van het CNME kre gen we  enkele pdf -bestanden over de Dag van de 

Stadslandbouw.  Wellicht leuk en interessant voor ouders en kinderen. Er zijn leuke activiteiten bij .  

Ik zal ze als bijlage bij deze samenwijs verzenden.  

Bovendien is  er nog e en leerzame en gezellige activiteiten middag in Natuurtuinen Jekerdal op zondag 

7 juni.  Tijd van 13.00 ï 18.00 uur. Adres : Drabbelstraat 7, Maastricht.  

      

 

Groep 8 speelt een voorstelling met bejaarde dames  

Een Pools kinderkoor lost op in de nacht.  

Klinken er de jubelkreten uit een cantate van Bach na, of schreeuwen zij in doodsnood hun kelen 

schor? Als tenslotte ook een meute woedend blaffende herdershonden verdwijnt, blijft alleen de 

eenzame klank van een trompet over tot ook het " Panis Angelicus " verstomd. Een beklemmende stilte 

daalt neer over twee oude dames gezeten tussen tientallen grauwe paardendekens...  

 

Trees maakt de oorlogsjaren mee in Den -Haag. Marietje beleeft de Duitse bezetting in Meerssen. De 

indrukwekkende verhalen van deze bejaarde dames  vormen de basis van een unieke 

toneelvoorstelling. Regisseur Ivo van Megen specialiseerde zich na een internationale carrière als 

opera -  en toneelregisseur, in het ontwikkelen van kunstprojecten dóór ouderen, veelal ook de oudere 

mens met dementie. V an Megen verzamelde een maand lang de authentieke herinneringen van Trees 

en Marietje. Verhalen, vaak zo doodgewoon en alledaags dat ze geen plaats verdienden tussen de 

gruwelen uit de Tweede Wereldoorlog die helaas wél de geschiedenisboeken haalden, Verha len die juist 

óók verwoord moeten worden omdat beide actrices de laatste getuigen zijn van deze donkere jaren. 

Terecht zullen de beelden van de onbeschrijfelijke hel in Auschwitz altijd op het netvlies gebrand 

blijven staan, maar ook de alledaagse tranen e n schaterlachen van een meisje in de hofstad en een 

meisje in het zuiden van Limburg verdienen een luisterend oor!  

 

Zestig leerlingen uit Groep 8 van de 

Franciscusschool vormden 9 en 10 

april de toehoorders van deze 

verhalen. Zij speelden echter ook 

mee i n de voorstelling en zetten zo 

de herinneringen van Trees en 

Marietje kracht bij. Zij riepen de 

associatie op aan wagons die een 

eindeloze reis maken... Daar waar 

Marietje en Trees al een plek 

hebben kunnen geven aan hun 

rauwe herinneringen, beleefden de 

kinderen de grootsheid aan emoties 

over de oorlogsjaren.... 

Zomervakantie in Warschau, een 

beroemd familierecept  uit 

aardappelschillen, een 

hoogblonde  charmeur uit Berlijn, 

een peperdure gezichtscréme in 

een Jappenkamp, zomervakantie in 

Meerssen...  

 

 



De voo rstelling draaide uiteindelijk niet om de anekdotes, maar om het delen van het nauwelijks te 

verwoorden, het delen van het meest kwetsbare, het heel eventjes  laten raken door het meest 

diepmenselijke.  

 

Zo probeerde de voorstelling ook  voor een moment  de cl ichématige labels rondom respectloze jeugd, 

ingedutte suffe grijsaards, een uitgebeende zorg en nou -weet - ik -het -wel -hoor! -oorlogsverhalen weg te 

nemen.  

Zorgcentrum Wilgenhof en de Franciscusschool toonden in dit gemeenschappelijke project  aan dat juist 

een  diversiteit tussen mensen, hun verschillende verhalen en hun uiteenlopende levens leidt tot 

verbinding en verbroedering.  

En zo kon een kleine angsthaas zich in de finale van de voorstelling gesteund weten door een stoere 

oude dame...  

 

We haalden er zelfs de krant mee! Een productie die we niet hadden willen missené 

      

 

Groep 8 bezoekt Amerikaans kerkhof in Margraten.  

 
 

Meteen al toen we de poort van het Amerikaans kerkhof in Margraten binnenreden kreeg ik een 

indrukwekkend gevoel. Alles was heel groot.  Toen we op de parkeerplaats verzameld hadden, liepen 

we naar het begin van de rondleiding. Toen de gidsen er waren , werden de groepen 8 gesplitst. Wij 

gingen met onze groep als eerst naar de muur waarop te zien was hoe de geallieerden ons wilden 

bevrijde n.Daarna naar de muur waarop de namen stonden van de mensen die nog steeds vermist 

waren. Maar er zijn natuurlijk ook nog mensen gevonden, nadat ze die muur al hadden gemaakt. De 

namen van die mensen die later nog gevonden waren , hebben een rozetje ( een soort knopje) voor 

hun naam staan. Drie weken geleden ( 14 april) is er voor het laatst iemand gevonden.  



   
Na de uitleg over de muur liepen we door naar het veld waar de graven lagen. We zijn bij een paar 

graven gestopt, want daar vertelde de gids een s peciaal verhaal bij. Hij vertelde vooral hoe diegene in 

het graf was omgekomen.  Het waren gruwelijke, maar vooral ook dappere verhalen. Hoe je ook keek, 

alle witte kruizen en davidssterren stonden kaarsrecht. Maar één graf hadden ze erbuiten geplaatst. Dit  

graf werd pas na de oorlog gevonden en ook aan deze familieleden werd gevraagd waar hij begraven 

moest worden. Zijn familie wilde graag dat hij in Margraten werd begraven, maar eigenlijk was 

Margraten vol. Zijn familie wilde het heel graag, omdat daar al zijn vrienden lagen begraven. Dus voor 

die soldaat werd een uitzondering gemaakt. Er was ook een graf waar twee mensen lagen. Dat komt 

doordat ze samen zijn gevonden en ze niet goed wisten wie , wie was. Dus zijn ze met zôn twee±n 

begraven.  

   
Het was he el indrukwekkend om te zien hoe alles eruit zag. Ook lagen er vier vrouwen begraven. Bij 

twee stonden we even stil. één van die vrouwen had niet veel met de oorlog te maken en stierf ook 

later, maar werd overreden door een tank. Ook de andere vrouw was op een gruwelijke manier 

omgekomen. Zij werkte namelijk bij het Rode Kruis en verzorgde de gewonden soldaten in het 

vliegtuig. Maar op een dag werd het vliegtuig waar zij inzat neergeschoten. Ook stonden we stil bij de 

commandant -generaal en bij iemand die de  Medal of Honor had gekregen. Dit is een soort prijs als je 

iets heel dappers hebt gedaan in de oorlog. Maar die soldaat heeft er heel lang op moeten wachten, 

omdat hij een donkere huidskleur had. Mensen met een donkere huidskleur kregen in die tijd geen 

m edaille. Later heeft hij hem toch nog gekregen.  

   



We stonden ook nog stil bij het graf dat juf Linda, de ouders van Stijn en de ouders van Noah  hebben 

geadopteerd. De vader van Stijn vertelde hoe de soldaat was gesneuveld. Na de rondleiding gingen 

Vera  en ik nog even kijken in monument. Dat was een plek waar je de mensen kon herdenken. Ook 

dat was heel mooi.   

 

Deze tekst werd geschreven door Jody.   

     
 

      

 

        

  
ñBaie dankie vir jou donasieò    

Hartelijk dank voor jullie bijdrage.  (fotoôs uit township Brakpan bij Johannesburg)  

 

      

 

Groep 8.. het kamp naderté 

 

Nog even en dan is het zover.. groep 8 gaat op kamp.  

De kampweek is van 22 t/m 25 juni.  

Noteert u deze datum vast in uw agenda?  

Verdere info volgt spoedig!  

 

      



Kunstenaar Wil van der Laan verzorgt les bij groep 7.  

                  
We hebben een informatieve demonstratie gehad van Wil van Der Laan.  

Het ging over verschillende kunst. De een droevig, de ander grappi g of leuk. Maar het ging het meeste 

over zijn kunstwerken wat hij zelf had gemaakt  en  wat in Meerssen komt op te hangen.  

 

Vrijdag 22 mei word t  het beeld gepresenteerd op de markt in Meerssen. Hij heeft ook nog beelden in 

andere plaatsen gemaakt. Onder andere de wielrenner, de winnaar van de Amstel Gold Race. En een 

beeld van de Tweede Wereldoorlog.  

Eindeé gemaakt door Luka & Guy 

 
Wil van der Laan bij  het  brons  reliëf dat hij maakte voor het Gemeentehuis van Meerssen.   

      

 

Groep 8 naar voorstelling Future Express  

Op een plein staat een vrachtwagen. Wil je naar binnen word je streng ondervraagd. Halt! JIJ daar! 

Ben JIJ in 2020 18 jaar? Voilà! Lichting ZUID 2020! Treed binnen in de FutureXpress. Are YOU ready 

for take -off? Hoogvliegers in hartje Europa, vite vite! Van  high TECH tot high TOUCH. Architecten der 

Zukunft. Kop boven dat maaiveld!  

Hé DU, de toekomst komt naar je toe! Tomorrow is your land! LAND hier! Ouvre la porte! Kompas voor 

straks. Morgen is NU! Maximize bitte! Wankelmoedig? Heldhaftig? Trefzeker? Tref t he FUTURE! 

Innovate jezelf! Exclusief voor tweeduizendtwintig beginners. Ben JIJ voorbereid?  

 

Deze rondrijdende voorstelling gaat over het maken van je eigen toekomst, over de oneindigheid van 

ontdekken, over denken en doen. Over groot worden én zijn in Li mburg en de wijde wereld niet zo ver 

Kunst Meerssen 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.vanderkrogt.net/standbeelden/object.php?record%3DLI36ao&ei=9_peVcT1Foyv7Aani4OwCA&bvm=bv.93990622,d.bGg&psig=AFQjCNF7YrAfkYDJZdAhtr8BcOblzr9z3g&ust=1432374387516216
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.google.nl/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26cad%3Drja%26uact%3D8%26ved%3D%26url%3Dhttp://www.l1.nl/nieuws/218283-bronzen-herdenkingsbeeld-gestolen-gronsveld%26ei%3DuvteVYu0HoGusAHFvIDICA%26bvm%3Dbv.93990622,d.bGg%26psig%3DAFQjCNEXED4d7oCW3hpk8nw_CM-5aH6E4Q%26ust%3D1432374586954615&ei=y_teVerNHMOC7gbO_YG4CA&bvm=bv.93990622,d.bGg&psig=AFQjCNEXED4d7oCW3hpk8nw_CM-5aH6E4Q&ust=1432374586954615


van hier. Het stuk zet kinderen aan het denken over hun eigen toekomst in Zuid -Limburg. Na afloop 

van de voorstelling worden de kinderen uitgedaagd zelf een brief te schrijven aan de toekomst  

 
      

4 leerlingen uit groep 7B hebben een stop - motion - filmpje gemaakt.   

Het was een rood peperproject van de Pittige Plus Torens.  

Hierbij de link naar het filmpje!  

https://youtu.be/srcRuUfTgE4  

 

Met dank aan: Jelle, Theon, Frédérique en Luna  

      

 

Iedere  laatste woensdag v/d maand:   
JEUGDLOOPTRAINING 2015  

Marathon Meerssen     

Zondag 13 september vindt er de 8 e editie plaats van de 

Jeugdloop Meerssen. Een fantastisch evenement voor de jeugd 

van 4 t/m 12 jaar. Dit jaar gaan we ons inzetten voor Unicef en 

dat maakt dat we er een educatief traject aan koppelen vóór en 

d··r kinderen.  Onder het motto óhelp een handje met je voetenô 

gaan we ons inzetten om geld in te zamelen voor deze 

kinderrechtenorganisatie.  

Om de kinderen op een sportieve manier voor te bere iden bieden 

we GRATIS  looptrainingen aan o.l.v. van deskundige 

begeleiding van Stef Kremers i.s.m. Jeugdcommissie van 

Marathon Meerssen.  

In het kader van duurzaam bewegen organiseren we 

iedere laatste woensdag van de maand  

(m.u.v. schoolvakanties) een loo ptraining aan.  De 

eerstvolgende is:  

 

Woensdag 27 mei van 13.30 uur tot 14.30 uur  

Locatie: Voetbalvelden van SV Meerssen  

Iedereen is welkom, ook ben je (nog) niet ingeschreven voor de jeugdloop.  

Kom in beweging en doe mee!  (é Laat uw kind 

meedoen!)      

 

Sportieve groet,  

Jeugdcommissie Marathon Meerssen  

Meer info: www.marathonmeerssen.nl   

 

      

***   www.bsfranciscusbunde.nl   ***  


